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VÌ SAO TÔI CHỌN NGHỀ NHÀ GIÁO?

Nữ phó giáo sư sinh năm 1977 vốn là một thiếu 

nữ Hà thành, từng là cựu học sinh lớp chuyên 

tiếng Nga tại Trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam. Đến năm lớp 11, nữ sinh Phạm Thị 

Ngọc Mai nhận ra rằng Hóa học có nhiều điểm 

thú vị gắn với cuộc sống, nên dần chuyển định 

hướng. Mặc dù ở trên lớp vẫn học chuyên ngữ 

cùng các bạn, nhưng đến lúc thi đại học, chị 

chọn cả khối D và khối A.

Năm 1992, cô nữ sinh đã lựa chọn và trở thành 

sinh viên ngành Hóa học tại Trường ĐH Tổng 

hợp Hà Nội khi ấy, rồi cứ thế học tiếp lên thạc 

sĩ. Thêm một dấu mốc quan trọng nữa đối với 

chị chính là học bổng nghiên cứu sinh ở Hà 

Lan, đã mở ra cánh cửa đến với lựa chọn trở 

thành giảng viên Khoa Hóa học như bây giờ.

THẾ�MẠNH�LỚN�NHẤT 
chính là SỰ�LẠC�QUAN 

MỘC�TRÀ

“NẾU�CHƯA�CÓ�AI�NHẬN�LÀM,�THÌ�MÌNH�NHẬN�-�TÔI�THẦM�NGHĨ�NHƯ�VẬY�KHI�QUYẾT�ĐỊNH�TRỞ�THÀNH�TRƯỞNG�
NHÓM�NGHIÊN�CỨU�MẠNH�CỦA�NHÀ�TRƯỜNG.�KHI�LÀM�NGHIÊN�CỨU,�XÁC�ĐỊNH�THẤT�BẠI�SẼ�NHIỀU�HƠN�THÀNH�

CÔNG.�BỞI�VẬY,�THẾ�MẠNH�LỚN�NHẤT�CỦA�TÔI�CHÍNH�LÀ�SỰ�LẠC�QUAN”�-�PGS.TS�PHẠM�THỊ�NGỌC�MAI�(TRƯỞNG�

BỘ�MÔN�HÓA�HỌC�PHÂN�TÍCH,�KHOA�HÓA�HỌC,�TRƯỜNG�ĐH�KHOA�HỌC�TỰ�NHIÊN,�ĐHQGHN)�CHIA�SẺ�VỀ�CHẶNG�
ĐƯỜNG�GẮN�BÓ�VỚI�KHOA�HỌC.

TS.�Lê�Đình�Anh
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“Trong thời gian hơn 10 năm gắn bó với 

giảng đường rồi với phòng thí nghiệm, tôi 

bắt đầu có mong muốn làm giảng viên tại 

ở chính ngôi trường đại học đã đào tạo ra 

mình. Sau khi hoàn thành nghiên cứu ở Hà 

Lan, tôi đã được nhận về công tác tại Khoa 

Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN, đúng Bộ môn Hóa học Phân tích, 

nơi mà mình từng bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp hồi đại học.

Đến nay vẫn thỉnh thoảng có người hỏi vì 

sao tôi chọn nghề nhà giáo? Đó cũng có thể 

coi là một phần “truyền thống gia đình” - vì 

gia đình tôi có nhiều người theo nghề này, 

từ ông bà, đến các bác và bố mẹ tôi, đều 

là những người giáo viên và giảng viên, đã 

phần nào truyền cảm hứng cho tôi. Thêm 

nữa, trong thời gian làm tốt nghiệp ở các 

bậc đại học và sau đại học, sự gắn kết giữa 

các thành viên nhóm nghiên cứu và sự 

nhiệt tình của các thầy cô giáo hướng dẫn 

đã góp phần tạo thêm động lực cho quyết 

định theo đuổi nghề.

Trở về Trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ 

năm 2006, tính ra đến nay đã bước sang 

năm thứ 18 tôi gắn bó ở đây, mọi thứ đến 

rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Ngẫm lại, âu 

cũng là một cái duyên” - nữ giảng viên 

tâm sự.

Là một người có năng lượng tích cực, khi 

nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi luôn 

thấy sự lạc quan và những kỷ niệm vui 

nhiều hơn.

“Như khi một mình đến một đất nước xa 

lạ làm nghiên cứu sinh, khó khăn về sinh 
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hoạt, bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, không 

phải trở ngại quá lớn, khi tôi có thể bắt 

nhịp trong vài tháng đầu. Về nghiên cứu, 

tuy cũng có nhiều lúc, không đi theo đúng 

những gì mình mong đợi, nhưng tôi cũng chỉ 

cảm thấy mệt mỏi một chút, rồi lại tập trung 

hơn để vượt qua...” - nữ phó giáo sư nhớ lại.

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN, KHÔNG CÓ NGHĨA 

LÀ MÌNH ĐÃ BIẾT TẤT CẢ

PGS.TS Phạm Thị Ngọc Mai chia sẻ: “Giảng 

viên trẻ khi mới đi dạy chỉ lớn hơn sinh viên 

vài tuổi, tuy có nhiều lúc phải hơi “gồng lên” 

một chút, nhưng bù lại, khoảng cách nhỏ 

này thì lại dễ dàng gắn kết với sinh viên, cô 

trò thường xuyên nói chuyện, trao đổi với 

nhau thân thiết”.

Theo PGS. Mai, trở thành giảng viên cũng 

là thêm một lần chị được đồng hành và trải 

nghiệm cùng các thế hệ sinh viên, học viên 

và nghiên cứu sinh.

“Đối với những học trò mà tôi hướng dẫn 

nghiên cứu, tôi luôn tâm niệm là mình 

không chỉ là giảng viên, mà còn là một 

“người bạn” cùng khám phá thêm về những 

điều chưa biết. Bởi, khi mình hướng dẫn, 

không có nghĩa là mình đã biết tất cả, mà 

vấn đề đó vẫn đang mở ra phía trước với 

những kiến thức vô tận. Tức là tôi chỉ biết 

hơn các trò một chút, dùng chính kiến thức 

và kinh nghiệm của mình để hướng dẫn cho 

các bạn làm tốt hơn, chứ bản thân tôi cũng 

không thể biết trước các kết quả nghiên cứu 

sẽ như thế nào.

Thế nên, hướng dẫn sinh viên cũng mang lại 

cho tôi cảm giác hồi hộp y như bản thân làm 

nghiên cứu vậy. Có những lúc cả cô và trò 

đều thất vọng vì chưa có kết quả..., nhưng 
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trong vai người thầy, tôi nhanh chóng động 

viên học trò để kiên trì đi đến thành công.

Tôi cũng lấy câu chuyện từ chính mình để 

chia sẻ với các em: Khi làm nghiên cứu, xác 

định thất bại sẽ nhiều hơn thành công. Nhất 

là đối với những vấn đề càng mới, thì nghiên 

cứu càng gian nan, càng phải dày công theo 

đuổi...” - PGS. Phạm Thị Ngọc Mai tâm sự.

Theo chia sẻ của nữ phó giáo sư, những giai 

đoạn hướng dẫn học trò hoàn thành khóa luận, 

luận văn và luận án tốt nghiệp thì công việc 

trở nên bận rộn hơn thường lệ. Sau những giờ 

trao đổi trực tiếp ở trường, cô trò thường xuyên 

phải trao đổi online đến đêm khuya, hay tranh 

thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần.

“Đối với phụ nữ làm nghiên cứu, người ta 

thường so sánh là thiệt thòi hơn về mặt thời 

gian so với nam giới. Thực ra cũng đúng phần 

nào, vì chúng tôi không thể lúc nào cũng chỉ 

tập trung vào khoa học, phải phân bổ được thời 

gian cho gia đình để cân bằng cuộc sống. Các 

thầy thường thuận lợi hơn trong khoản này, chứ 

tôi thì không thể cả ngày cặm cụi ở phòng lab.

So với công việc văn phòng, thì giảng viên cũng 

có những lúc vất vả hơn, như dành hầu hết thời 

gian buổi tối để đọc tài liệu và chuẩn bị bài 

giảng hay kế hoạch nghiên cứu, bởi làm giảng 

viên đại học mà không học hỏi sẽ bị “cùn” mất” 

- nữ giảng viên hóm hỉnh ví von.

NỮ TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH ĐẦU 

TIÊN CỦA TRƯỜNG

Năm 2023, PGS.TS Phạm Thị Ngọc Mai là nữ 

trưởng nhóm nghiên cứu mạnh đầu tiên của 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Trong 

một lần chia sẻ về chủ đề Phụ nữ và kỹ năng 

mềm trong nghiên cứu khoa học, PGS. Mai từng 

nói: “Phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp, nên 

phần lớn đều hướng tới Marylin Monroe. Phụ 

nữ còn được gắn mác là phái yếu, nên phần lớn 

đều muốn tránh xa những công việc khó khăn 

nặng nhọc như làm khoa học. Vậy phụ nữ có 

thể làm khoa học giỏi, và có thể trở thành một 

trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được không ?

Câu trả lời cổ điển tất nhiên là có thể, nếu như 

bạn làm việc thật chăm chỉ. Tuy nhiên, với sự 

thay đổi nhanh chóng của khoa học và công 

nghệ hiện nay, nếu như vậy sẽ là chưa đủ. 

Người phụ nữ, đặc trưng với tính chất mềm 

mại uyển chuyển của nước, cũng nên sử dụng 

thêm một số kỹ năng mềm trong nghiên cứu 

khoa học như tạo dựng mạng lưới làm việc, gắn 

kết các thành viên, khích lệ người học say mê 

nghiên cứu,…”.

Nhắc đến động lực để đảm nhận vị trí của một 

trưởng nhóm nghiên cứu mạnh, nữ phó giáo 

sư nói: “Chỉ đơn giản là thấy chưa có ai nhận 

làm, nên tôi nhận. Tôi cũng muốn thử sức mình 

trong việc tập hợp các nhà khoa học có cùng 

định hướng chuyên môn để tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học 

đạt hiệu quả tốt. Nhóm nghiên cứu của chúng 

tôi có 6 thành viên, đều là những thầy cô giảng 

viên có thành tích công bố khoa học nổi trội, 

đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học 

trong và ngoài nước.
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Trong quá trình chuẩn bị để hình thành nhóm 

nghiên cứu, tôi gặp một số khó khăn trong 

việc gia đình, nhưng nhờ việc sắp xếp kế 

hoạch hợp lý và sự chia sẻ, hỗ trợ nhiệt tình 

của các thành viên nhóm nên mọi việc đều 

suôn sẻ. Nhờ vậy, chúng tôi càng thêm tự tin 

với nhóm nghiên cứu của mình”.

Nữ phó giáo sư cũng tự nhận mình là một 

người có rất nhiều sự lạc quan: “Đó có thể là 

thế mạnh lớn nhất của tôi. Vì khi nhận thấy 

cuộc sống có những trở ngại, thì việc luôn 

hướng về phía trước để mỗi buổi sáng thức 

dậy với năng lượng tích cực, chúng ta sẽ 

không bị những khó khăn giữ mình lại mà 

luôn luôn cố gắng vượt qua và vươn lên”.

NHỮNG MÓN QUÀ ĐỘC ĐÁO CỦA SINH VIÊN

Theo chân PGS.TS Phạm Thị Ngọc Mai đi dọc 

hành lang Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên, mới thấy chị thực sự gần gũi 

với sinh viên như thế nào. Không có khoảng 

cách quá lớn, các bạn sinh viên thoải mái nói 

chuyện với nữ giảng viên này như một “người 

chị lớn” trong nhà.

Trên chiếc bàn làm việc của chị là vô số 

những tấm thiệp, những món quà handmade 

của các thế hệ sinh viên. Chị nói: “Ở chỉ là 

một phần nhỏ những sự đáng yêu của các 

bạn sinh viên thôi, khá nhiều món tôi phải 

trưng ở nhà... Mỗi bạn có một ấn tượng riêng 

về cô giáo nên quà tặng cũng đầu tư tâm sức 

nhiều lắm, để ghi dấu ấn riêng tặng cô. Mỗi 

tấm thiệp tự tay làm lại ghi những lời chúc rất 

đáng yêu, ngộ nghĩnh, có bạn còn kỳ công vẽ 

những hình ảnh liên quan đến chuyên ngành 

hóa học của cô... nhân các dịp kỷ niệm: Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10 hay sinh nhật.

Mà nhớ nhất, có lẽ là một món quà ngày Quốc 

tế Phụ nữ 8/3 vô cùng độc đáo, tôi chưa được 

nhận bao giờ. Đó là đúng ngày lễ, các bạn 

nam trong lớp xếp hàng trên bục giảng để hát 

tặng cô”.
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